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Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit zijn problemen die ook theologie en geloof
aangaan. Welke richting gaan we uit? Hoe dienen we ons te verhouden tot de aarde en haar
bewoners? Vier experten geven hun kijk op ecotheologie, met inspiratie uit onder meer De Bijbel,
het Zonnelied en de encycliek Laudato Si'. Ook de vraag wat het boeddhisme over de Schepping
denkt, komt aan bod.

Sessie 1: Groene theologie: theologische bronnen voor een
paradigmaverandering

3 maart 2026

Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit zijn problemen die ook theologie en geloof
aangaan. Het christelijk geloof heeft enerzijds een zekere schuld aan de ecologische crisis,
anderzijds biedt de christelijke traditie vele bronnen om beter met de aarde om te gaan.
Theologie is versmald geraakt tot de relatie God -mensen of tot wat mensen geloven. Een
paradigmaverandering waarin ook de andere schepselen weer meedoen, is nodig. Inzichten
van filosofen en biologen helpen bij die blikverbreding. De Bijbel, het Zonnelied van Franciscus,
de encycliek Laudato Si’ en inzichten van eco(feministische) theologen zijn belangrijke
theologische bronnen voor een noodzakelijke verandering van mensbeeld, wereldbeeld en
godsbeeld.

Trees van Montfoort schreef het bekroonde boek Groene theologie en is onafhankelijk onderzoeker
en predikant van de protestantse kerk in Nederland (PKN). Ze studeerde zowel katholieke als
protestantse theologie en werkte als radioprogrammamaker, communicatieadviseur en
gemeentepredikant.

Sessie 2: Het boeddhistisch principe van interafhankelijkheid
10 maart 2026

Wat is de plaats van de mens in de natuur, in het heelal? Is het boeddhisme een vorm van
ecospiritualiteit? Wat denkt het boeddhisme over de Schepping? Voorzitter van de
Boeddhistische Unie van Belgié Carlo Luyckx gaat in op deze vragen.



Sessie 3: Recht doen aan de aarde en haar bewoners: Christelijke ethiek op zoek
naar een nieuw samenlevingsmodel

17 maart 2026

Tegenover de huidige ecologische crisis lijken de gevestigde structuren en oriéntatiekaders niet
meer te werken. Welke richting gaan we uit? Wat moet er gebeuren? Hoe dienen we ons te
verhouden tot de aarde en haar bewoners? Over deze ethische kwesties heeft paus Franciscus in
zijn encycliek Laudato Si': Over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis (2015) gepleit voor een
radicale ommekeer naar een nieuw samenlevingsmodel. Hij vertrekt van een analyse die ‘de
schreeuw van de aarde’ niet los ziet van ‘de schreeuw van de armen’. In deze bijdrage gaan we
in op wat zijn pleidooi voor ‘integrale ecologie’ betekent voor een christelijke visie op ecologische
rechtvaardigheid in een wereld van sociale en economische ongelijkheid.

Yves De Maeseneer doceert theologische ethiek aan de Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen, KU Leuven.

Sessie 4: Het bevorderen van ecospiritualiteit en ecopraktijk
24 maart 2026

De encycliek Laudato Si' houdt een oproep in tot gemeenschappelijke veranderingen. Dat alles
met elkaar verbonden is, nodigt uit om de houding van solidariteit te ontwikkelen tot universele
broederlijkheid en deze ook om te zetten in praktisch handelen. Complexe maatschappelijke
problemen vragen immers niet enkel om individuele daden, maar om antwoorden door
gemeenschappen en om een bundeling van krachten (LS 219). Hoe Ecokerk ecospiritualiteit en
ecopraktijk bevordert via campagnes en het delen van hoopvolle verhalen, vertelt Rita Boeren,
stafmedewerker Attent, Netwerk voor maatschappelijke inzet in Bisdom Antwerpen, lid van de
Stuurgroep Ecokerk (Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, Brussel).




Data en plaats
. Dinsdag 3, 10, 17 en 24 maart 2026, telkens van 19.30 tot 21 uur.
. KU Leuven Kulak (Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk) of online
. Deze reeks gaat ook door in Gent op 2, 9, 16 en 23 maart 2026.

Inschrijven
. De deelnameprijs bedraagt 15 euro per lezing of 50 euro voor de volledige reeks. Schrijf ten
laatste een week voor elke sessie in.
. Betalen via overschrijving kan op rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van PUC - KU
Leuven Continue met vermelding van '400/0028/42240+ naam deelnemer(s)'".
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KU Leuven Kulak Door mij in te schrijven, verklaar ik mij ermee akkoord dat de

E. Sabbelaan 53 bus 7643 - 8500 Kortrijk gegevens die ik verstrek gebruikt worden om mij te contacteren in de
+32 56 24 61 84 - puc@kuleuven.be context van deze opleiding en voor alle nuttige opvolging ervan.
puc.kuleuven.be
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